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prooi voor koppensnellers was ik tot het
einde van de jaren zeventig, toen zette
de professionalizering van Ter Beke in.
Ter Beke is een kleine familiale multina-
tional die internationalizeert en diversi-
fieert... binnen de voedingsnijverheid.
De hartelijke bedrijfkultuur draagt de
stempel van Daniél en Edith Coopman,
de tweede generatie. Stakingen kennen
we niet. Er is een voornamentraditie, de
deuren staan open en er is een ploeg.

In april 1972, midden in mijn Vlerick-
jaar, signaleerde een docent me een ope-
ning bij Ter Beke in de vleeswarenbran-
che. Met 40 werknemers en 100 miljoen
frank omzet kleiner dan de lokale en na-
tionale konkurrent, ook een Qostvla-
ming, Impériale. Vleeswaren leken me
geen ideaal, ik heb toch gepraat met het
ondernemersduo Coopman en ik werd
geboeid, door hen, niet door hun pro-
dukt, dat volgde. De Coopmans zijn au-
tenticke mensen, zij wilden opbouwen
en macht afstaan. 1k durf minder dele-
geren dan Daniél Coopman in 1972.
Coopmans zesde kind ben ik. Na Vle-
rick werd ik algemeen assistent, snel
commercieel direkteur en verantwoor-
delijk voor alle nieuwe dossiers. De or-
ganizatie werd op punt gesteld, de aan-
wervingen volgden. Rond 1980 begon
de professionalizering, de bepaling van
het groeipad en het investeringspro-
gramma.

Ik ben gelukkig bij Ter Beke.

Ik rijd met een BMW 5 van vier jaar
oud, hij is prettig en pittig en ik hoef
niks meer voor de show. De BMW 3
past bij mijn karakter. Ik chauffeer zelf
en installeer nu een telefoon om de jaar-
lijkse 30.000 autokilometer efficiénter te
gebruiken.

Behoor ik tot de elite 7 Ik lig er niet
van wakker, ongebreideld konsumeren,
de ,,conspicuous consumption’’ van Ve-
blen, doe ik niet. De lust en de tijd ont-
breken me. Misschien heb ik een
calvinistisch trekje, werken en het zuinig
aanleggen.

De generatie van wining-and-dining is
niet de mijne, er wordt bij voorkeur
koud geluncht in het kantoorgebouw
van Ter Beke. Basta. lk amuseer me
best met vrienden, ik ben geen eenzaat
en zit graag aan de haard in mijn blok-
hut aan de oude Schelde-arm te Heus-
den. Met Louis Verbeke speel ik zater-
dagsmorgens intensief tennis. Ik bezit
geen jacht, geen appartement in Zwit-
serland, geen pied-a-terre in Monaco.
Ik betaal mijn huis af.

Ik lees managementliteratuur met de
kilo’s en heb dat zeer nodig. Een one-
company-man moet meer leren uit lek-
tuur dan een mobielere manager. In
1975 werd ik kribbig, dacht aan een
MBA, aan Insead, ik zag na vijf jaar
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mijn Vlerick-vrienden ongedurig wor-
den en rondtrekken. Ter Beke was te
Klein om me een akademiejaar te mis-
sen. Ik evalueerde mezelf en mijn kan-
sen en praatte met andere bedrijven. De
eindkeuze was een engagement om Ter
Beke groter, steviger en internationaler
te maken.

Mandaten in de beroepsorganizaties
wijs ik af, ik ben geen missionaris en er
is zoveel loos formalisme bij. Tk vecht
als ik weet resultaten te kunnen boeken.
Niet voor de ijdelheid en de glorie. Voor
de vernieuwde Vlerick-school span ik
me in, ik zit de PVB-Alumni-vereniging
voor, ik los een ereschuld in en bewijs

Het koersenbord ontvangt een nieuweling
Vers geld voor de
internationalizering van Ter Beke.

een vriendendienst. Betty luistert goed,
we kunnen praten, we hebben een fijn
huwelijk. Mijn twee kinderen, [lse van
15 en Tom van 12 zien me in de week
bijna nooit. Mijn vrouw is verpleegster
en werkt deeltijds. In de jaren zeventig
beleefden we samen de Mariage Encou-
ter-beweging en dat viel weg.

Een managementfunktie in een

groeibedrijf is een onverbiddelij- , ,

ke tijdvreter.
E.CR.
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